Het Personeelsfonds SZW helpt collega’s die in financiéle problemen zijn geraakt. Een medewerker
deelt hier anoniem zijn verhaal.

“Tijdens de crisis raakte ik in de problemen. Ik was werkloos en kreeg bijstand, maar dat was niet
voldoende om iedere maand mijn hypotheek te betalen. Mijn huis ging daardoor gedwongen in de
verkoop en ik bleef zitten met een schuld van 24.000 euro. Een deel daarvan werd overgenomen
voor het Nationaal Hypotheekfonds en voor het resterende deel kreeg ik een betalingsregeling.
Maar de maandelijkse kosten legden een enorme druk op mijn leven en vanwege de hoge rente ging
de aflossing erg langzaam.

Opluchting

Intussen had ik een baan gevonden bij SZW. In een gesprek met Maatschappelijk Werk over mijn
problemen, werd ik gewezen op het Personeelsfonds SZW. Na meerdere gesprekken en een toets
werd mijn aanvraag goedgekeurd. Wat een opluchting! Het Personeelsfonds loste mijn schuld in één
keer af en het bedrag werd omgezet naar een persoonlijke — renteloze — lening. In drie jaar tijd
betaal ik deze lening terug. Het bedrag wordt maandelijks ingehouden op mijn salaris. Midden
volgend jaar ben ik klaar.

Taboe

Ik ben enorm dankbaar dat ik een beroep heb kunnen doen op het Personeelsfonds SZW. Ondanks
dat best veel mensen in de schulden zitten, is het nog steeds een taboe om over je financiéle
problemen te praten. Veel mensen blijven daar lang mee rondlopen zonder er met iemand over te
praten. Maar juist door wél iemand in vertrouwen te nemen, kun je geholpen worden. De mensen
van Maatschappelijk Werk van SZW waren ontzettend aardig en hebben alles heel netjes en
vertrouwelijk behandeld. Dat is dan ook mijn tip aan collega’s: neem iemand in vertrouwen, je hoeft
het niet alleen te doen.”



